
Maandag 12 april 1915.

Kwart over negen uur 's avonds een ongewoon geratel in de lucht. Wat mag dat

wezen ? Een zeppelin !

Ik ga aan het tuinraam, dat reeds met blinden is gesloten en toegeschroefd. Het duurt wat,
eer ik 't openkrijg. Waar is mijn pince-nez, dat hinderend, altijd mislegd en toch onmisbaar
tuig ? ...

Het gerucht verzwakt... het is maar nauw hoorbaar meer... het heeft opgehouden... Te laat om
iets te zien.

De hemel is onbewolkt. Sirius en Areturus schier alleen van al de sterren tintelen als
brillanten in dien nog hellen avondstond.

Neen, neen, geen vreemd verschijnsel nergens meer te

ontwaren. Maar was het wel een zeppelin ?

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


